
1 Exodus 20 :8 (OT 85)

3 Nehemia 13 :15-22 (OT 532)

BIJ BEL SEMINAR

HOE KUNNEN WIJ DE SABBAT HEILIGEN?

God wil dat wij Zijn dag heiligen .

2 Jesaja 58 :13 (OT 803)

	

God wenst dat wij deze dag eren
door niet onze gewone bezigheden
te doen of onze zaken te behartigen
maar Hem te eren .

De Sabbat duurt van zonsondergang
vrijdagavond tot zonsondergang za-
terdagavond . Kopen of verkopen is ge-
durende die tijd niet naar Gods wil .

De vrijdag is de dag der voorberei-
ding . In feite kan men al vanaf de
eerste dag naar de zevende toeleven .

Op vrijdag moeten wij alles regelen
om de Sabbat te kunnen heiligen .

Jezus was gewend om op Sabbat naar
de samenkomst te gaan . Daar wordt
versterkt in het geestelijk leven .

Op Sabbat is het geoorloofd om goed
te doen . Wij kunnen God eren door
goed te doen op Sabbat .

Opmerking :
Aangezien God aan ieder mens een geweten, verstand en bovenal de leiding van
de Heilige Geest heeft gegeven, wordt bij het onderhouden van de Sabbat veel
overgelaten aan het eigen verantwoordelijkheidsbesef van de mens .
God heeft ons de basis gegeven, waarop wij in het licht van Gods Geest moeten
voortbouwen .
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