
12,
3
HET EEUWIG VUUR,

BIJBEL SEMINAR

Het woord 'eeuwig' heeft drie betekenissen in de Bijbel .
a . Eeuwig : zonder beginen zondereinde ; GOD is de EEUWIGE .
b . Eeuwig : met begin en zonder einde ;

	

De engelen zijn ge-
schapen . Zij hebben het eeuwige leven, maar deze
eeuwigheid had een begin, en zal geen einde hebben .

c . Eeuwig : metbeginenmeteinde ;

	

Ook deze betekenis
van het begrip 'eeuwig' komt in de Bijbel voor ; zie
bijv . Judas 1 :7 .
"Sodom en Gomorra," zegt Judas, "liggen als voor-
beeld onder een straf van eeuwig vuur ."

Ja, Sodom en Gomorra zijn voorbeelden van de straf van eeuwig
vuur . Van een eeuwigheid, die een begin heeft gehad, maar die
ook een einde heeft gevonden . 2 Petrus 2 :6 zegt dat deze beide
steden tot as zijn verbrand .
Wanneer de goddelozen gestraft worden met het eeuwige vuur, dan
zal die eeuwigheid een einde nemen, wanneer het vuur geen voed-
sel meer heeft en niet meer zal vinden . De gevolgen zullen ech-
ter EEUWIGDUREND zijn . Nooit zullen de goddelozen er meer zijn .
Zij zullen er niet meer zijn, alsof zij nooit hebben bestaan .

Een ieder kan verlost worden

Niemand behoeft verloren te gaan . Christus biedt Zijn
genade aan alle mensen . Hij heeft besloten dat U met
Hem de eeuwigheid zult mogen doorbrengen . Hij heeft
Zijn hand naar U uitgestoken . Wilt U niet uw hand in
de Zijne leggen en U door Hem laten redden?

Mattheus 18 :8
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