
Nachtelijke vriend in Galilea

Heeft een vriend je ooit wakker
gemaakt toen je diep in slaap was 
of je onderbroken terwijl bezig 

was met een belangrijke 
opdracht? Hoe 

reageerde je toen? Jezus
vertelde een verhaal over 
zo'n soort situatie. Stel je eens
voor dat het zo ging. 

Een jongen rolde op zijn

andere zij op zijn slaapmat en
probeerde het geluid te negeren.

Daar was het alweer!

"Het is midden in de nacht. Wie
kan dat aan de deur zijn?", 
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Sabbat

Doe
Lees Lucas 11.

Zondag

Lees "Nachtelijke vriend in Galilea"
.

Maak een lijst van al je vrienden in je Bijbelschrift.

Denk Schrijf naast elke naam tenminste 1 manier op, 

waardoor jij voor die persoon een betere vriend kan zijn.

Herinner Omdat God altijd van ons houdt, 

willen wij Zijn liefde aan anderen laten zien.

Bid dat jij van je vrienden zal houden 

zoals God van je houdt.
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Klop! Klop! Klop!

Klop! Klop! Klop!

vroeg hij zich af.

(Lees Lucas 11:5-13)



Klop! Klop! Klop!
"Oké, oké," hoorde hij zijn vader mompelen.

"Ik kom er aan."

De zoon kon het geflikker van het lamplicht zien,

terwijl zijn vader over de slaapmatten van de andere 

gezinsleden heen stapte en zo naar de deur liep.

"Wie is daar?" vroeg vader slaperig.
"Ik ben het," fluisterde vaders vriend een beetje luid.

Vader opende de deur. "Wat is er aan de hand?",
vroeg hij bezorgd.

"Ik heb onverwachts bezoek thuis. Vanaf mijn vrouw

ziek is, heeft ze niet meer naar de markt kunnen gaan. Ik 
heb er ook geen tijd voor gehad. Zou ik drie broden kunnen lenen?"

"Heb je me wakker gemaakt om drie broden te lenen? Het is 

midden in de nacht!" riep vader uit.

" Ik weet het", zei z'n vriend. "Maar deze gasten hebben erg lang 

moeten reizen. Hun kinderen hebben honger. Kun je me alsjeblieft 

drie broden geven?"

69

T IEN

"Een vriend heeft altijd

lief; een broeder wordt in de benauwdheid geboren. 

nood geboren."

Spreuken 17:17

Omdat God altijd

van ons houdt, zijn 

wij altijd bereid om

Zijn liefde aan anderen

laten zien.

LEERPUNT

Maandag

Vind en lees de 

leertekst in Spreuken 

17:17.

Zoek het woord nood op 

in het woordenboek.

Denk Kijk naar jouw 

vriendenlijst. Is een van hen in 

nood? Hoe kan voor hem/haar 

in die situatie een vriend zijn?

Bid dat jij een vriend zal 

zijn die altijd blijft

liefhebben.

LEERTEKST
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Dinsdag

Lees Lukas 11:5-8.

Denk Ben jij geweest als de man of als de vriend 
die werd wakker gemaakt? Hoe voelde je je?

Maak ook een lijst van anderen die je kent. Heeft
één van hen jou in een lastige situatie geholpen?

Doe Bel of schrijf een vriend om 'dankjewel' te 

zeggen voor zijn/haar hulp.

Bid dat God die vrienden zal zegenen 

die Zijn liefde aan jou hebben laten zien.
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Vader zuchtte. "Ik maak het hele gezin wakker als ik nu ga proberen 

om dingen te vinden."

"Alsjeblieft. Ik kan nergens anders terecht", smeekte zijn vriend.

"Oké", zei vader uiteindelijk. "Ik kijk wel wat ik kan vinden."

De jongeman kon zijn vader horen, terwijl die naar het brood zocht.

"Oef!" riep vader uit.

De zoon lachte stilletjes. Hij stelde zich voor dat zijn vader zijn teen stootte!

Hij kroop uit zijn slaapmat, voorzichtig, om zijn broertje niet wakker 
te maken.

"Hier is het brood", zei vader net toen zijn zoon overeind kwam. "Laat 

een vermoeide man nu weer teruggaan naar zijn warme bed."

"Hartelijk bedankt, mijn vriend", zei de nachtelijke bezoeker, terwijl hij 

het brood aannam. "Ik wist dat ik op jou kon rekenen. Goedenacht."
"Goedenacht", antwoordde vader.

Toen hij zich omkeerde, was de vader verbaasd om zijn zoon naast 

zich te zien staan.
"Oh, dus we zijn er toch in geslaagd om het hele huishouden wakker 

te maken," kreunde vader.

"Nee, ik denk dat ik de enige ben die wakker is", stelde de zoon hem 

gerust. "Ik ben wel verbaasd dat er iemand midden in de nacht langskomt."

"Ik niet", zei zijn vader lachend. "Wij kennen elkaar

vanaf we baby's zijn. Een vriend zijn, is niet alleen beschikbaar 

zijn wanneer het je goed uitkomt, maar ook wanneer 

het minder goed uitkomt. Hij is mijn vriend en hij wist 

dat hij me wakker kon 

komen maken."
Woensdag

Lees Lukas 11:9-13.

Maak een acroniem van het 

woord VRAAG. Plaats het waar 

je het kan zien.

Denk Hebben je ouders je ooit 

het tegengestelde gegeven van wat je 

vroeg? Waarom denk je dat ze dat hebben 

gedaan? Hoe reageerde jij? Was je blij 

met je reactie?

Bid dat je bereid zal zijn om 

anderen te geven zoals 

God jou geeft.

R............
A..........
A..........
G

V

...........

.........
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"En jij zou ook naar hem kunnen gaan als je ooit echt hulp nodig 

had", merkte de zoon op.

"Ik zou er niet eens twee keer over na te hoeven denken", zei vader.

"Net als met jou. Als jij me om brood zou vragen, zou ik je geen steen geven."

"Het laat me een beetje denken aan iets dat Jezus zei toen we Hem

 laatst hoorden praten", herinnerde de zoon zich.

"Wat was dat dan?" vroeg zijn vader.

"Oh. Hij zei dat God wil dat wij Hem vragen om de dingen die we nodig 

hebben", zei de jongen. "Denk je dat dat betekent dat God me alles zal 

geven wat ik wil?"

"Zou jij je vrienden alles geven wat ze wilden?" antwoordde zijn vader.

"Nee, ik zou dan moeten beslissen 

of ze het echt nodig hebben, denk ik",

zei de jongen.
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Donderdag

Zoek het woord vriend of vriendschap op 

in een Bijbelregister (=Bijbelconcordance).

Vind en lees de teksten.

Maak  een lijst van de 3 belangrijkste eigenschappen van 

een vriend aan de hand van wat jij in de teksten vindt.

Onderzoek Vind je dat jij deze eigenschappen bezit?

Bid dat je de eigenschappen van een vriend 

hebt. Bedank God voor Zijn voorbeeld.

"Ik geloof dat het zo ook met God is", zei



LES

10
zijn vader. "Er is een groot verschil tussen wat we nodig hebben en wat we 
willen hebben. Als Hij ons alles zou geven wat we willen, zou dat niet goed 

voor ons kunnen zijn."

"Om een echte vriend te zijn 

moet je zeker hard werken?",

vroeg de zoon.

"Dat is waar", bemoedigde 

zijn vader hem. "Maar als je een 

goede vriend bent, ben je altijd 

bereid om Gods liefde te weerspiegelen."
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Vrijdag

Lees Lukas 11:5-13 opnieuw.

Bel je vrienden en bekijk de leertekst 

samen met hen. 

Maak speciale medailles voor 3 vrienden die 

jou hebben geholpen. Schrijf de leertekst erop. Post 

de medailles of nodig je vrienden uit en geef ze 

elk een medaille.

Bid dat je van anderen zal houden zoals 

God van hen houdt.


