
Les 2 Het laatse Woord 
 

S A B B A T M I D D A G 
 
Kerntekst 
2 Timótheüs 3:16, 17 HSV 
De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden 
in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God dient, volmaakt moge zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 
 
Z O N D A G 
 
Jesaja 1:2 SV77 
Hoort, gij hemelen! en neem ter ore, gij aarde! want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen groot gemaakt en 
verhoogd; maar zij hebben tegen Mij overtreden. 
Amos 1:3 SV77 
Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Damaskus, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij Gilead 
met ijzeren dorswagens hebben gedorst. 
Micha 1:1 SV77 
Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Micha, de Morastiet, in de dagen van Jotham, Achaz en Jehizkía, 
koningen van Juda; dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem.  
Jeremia 38:21 SV77 
Maar indien gij weigert uit te gaan, zo is dit het woord, dat de HEERE mij heeft doen zien; 
Jeremia 1:1, 2, 9 SV77 
1 De woorden van Jeremía, de zoon van Hilkía, uit de priesters, die te Anathoth waren, in het land van Benjamin;   
2 Tot wie het woord des HEEREN geschiedde, in de dagen van  Josía, zoon van Amon, koning van Juda, in het 
dertiende jaar van zijn regering.   
9 En de HEERE stak Zijn hand uit, en roerde mijn mond aan; en de HEERE zeide tot mij: Ik geef Mijn woorden in 
uw mond.   
Ezechiël 1:3 SV77 
Geschiedde het woord des HEEREN uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land der 
Chaldeeën, bij de rivier Chebar; en de hand des HEEREN was daar op hem. 
2 Samuel 23:2 SV77 
De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken, en Zijn rede is op mijn tong geweest. 
Ezechiël 2:2; 11:5, 24 SV77 
2:2 Zo kwam in mij, toen Hij tot mij sprak, de Geest, Die mij op mijn voeten stelde; en ik hoorde Hem, Die tot mij 
sprak. 
11:5 Zo viel de Geest des HEEREN op mij, en Hij zeide tot mij: Zeg: Zo zegt de HEERE: Alzo zegt gij o huis 
Israëls! Want ik weet elk der dingen, die in uw geest opklimmen.   
24 Daarna nam de Geest mij op, en bracht mij in een gezicht door de Geest Gods in Chaldéa tot de gevankelijk 
weggevoerden; en het gezicht, dat ik gezien had, voer van mij op.   
Micha 3:8 SV77 
Maar waarlijk, ik ben vol kracht van de Geest des HEEREN; en vol van gericht en dapperheid, om Jakob te 
verkondigen zijn overtreding, en Israël zijn zonde. 
Lucas 1:70 HSV 
zoals Hij gesproken had door de mond van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, 
2 Petrus 1:19-21 HSV 
En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een licht 
dat schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst 
weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie werd voorheen 
niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, 
hebben ze gesproken. 
Romeinen 4:3 HSV 
Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. 
Galaten 1:11, 12 HSV 
Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb 
dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. 
 



M A A N D A G 
 
2 Timótheüs 3:16 HSV 
De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden 
in de rechtvaardigheid,  
Genesis 2:7 HSV 
Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo 
werd de mens tot een levend wezen. 
Psalm 33:6 NBG 
Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van Zijn mond al hun heer. 
Exodus 3:2-7 HSV 
En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam, midden uit een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de 
doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei: Daar wil ik naar toe gaan, en 
dat geweldige verschijnsel bezien, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de HEERE zag dat hij ernaartoe 
ging om het te bezien, riep God tot hem middenuit de doornstruik: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! En Hij 
zei: Kom hier niet dichterbij; doe de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond. Hij 
zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes 
bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te zien. De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van 
Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun hulpgeroep vanwege hun slavendrijvers gehoord; voorzeker, Ik ken 
hun lijden. 
Daniël 8:15, 16 SV77 
En het geschiedde, toen ik dat gezicht zag, ik Daniël, zo zocht ik het verstaan ervan, en ziet, er stond voor mij als de 
gedaante van een man. En ik hoorde tussen Ulai de stem van een mens, die riep en zeide: Gabriël! geef deze het 
gezicht te verstaan. 
1 Johannes 1:1-3 HSV 
Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd 
hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens, (en het leven is geopenbaard en wij hebben het 
gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard.)  
Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze  
gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. 
2 Samuel 23:2 SV77 
De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken, en Zijn rede is op mijn tong geweest. 
Amos 3:8 SV77 
De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere HEERE heeft gesproken, wie zou niet profeteren? 
Jesaja 34:16 SV77 
Zoekt in het boek des HEEREN, en leest; niet een van deze zal er feilen, het een noch het ander zal men missen; 
want mijn mond zelf heeft het geboden, en Zijn Geest Zelf zal ze samenbrengen. 
Romeinen 1:1; 3:2 HSV 
1:1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, 
3:2 Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. 
Kolossensen 3:16 HSV 
Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met 
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. 
Hebreeën 6:5 HSV 
en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I N S D A G 
 
Matthéüs 4:4-10 HSV 
Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal van brood alleen niet leven, maar van elk woord dat 
uit de mond van God komt. Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en plaatste Hem op het hoogste 
gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er 
staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw 
voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw 
God, niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij toonde Hem al de 
koninkrijken van de wereld en hun luister, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 
Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem 
alleen dienen. 
Matthéüs 21:42; 22:29; 26:54, 56 HSV 
21:42 Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is 
tot een hoeksteen geworden; dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? 
22:29 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van 
God. 
26:54 Hoe zouden anders de Schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo geschieden moet? 
56 maar dit alles is geschied, opdat de Schriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de 
discipelen Hem en vluchtten. 
Markus 2:25; 12:36 HSV 
2:25 En Hij zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde, en hij honger had, en zij 
die bij hem waren? 
12:36 Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tegen mijn Heere: Zit aan Mijn 
rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten. 
Lucas 4:21 HSV 
Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan. 
Markus 10:6 HSV 
Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. 
Matthéüs 24:37-39 HSV 
Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in 
de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark 
binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon 
des mensen zijn. 
Matthéüs 12:39-41 HSV 
Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen 
teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik 
van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De 
mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben 
zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier! 
Matthéüs 19:4-5 HSV 
Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af 
mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich 
aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, 
Genesis 2:24 HSV 
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees 
zijn. 
Lucas 24:25-27 HSV 
En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. 
Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en 
legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. 
Johannes 10:35 HSV 
Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en aangezien de Schrift niet gebroken kan 
worden, 
Johannes 5:46, 47 HSV 
Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet 
gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven? 



W O E N S D A G 
 
Jacobus 2 
> zie bijlage 1 
Matthéüs 1:23; 3:3 HSV 
1:23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem Immanuel noemen; vertaald betekent 
dat: God met ons. 
3:3 Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van de roepende in de 
woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. 
Hebreeën 10:7 HSV 
Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. 
1 Johannes 3:12 HSV 
niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken 
slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. 
2 Timótheüs 3:16 HSV 
De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden 
in de rechtvaardigheid,  
Jakobus 1:11 SV77 
Want de zon is opgegaan met de hitte, en heeft het gras dor gemaakt, en zijn bloem is afgevallen, en de schone 
gedaante van haar aanschijn is vergaan; alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. 
Jesaja 40:6-7 SV77 
Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem 
des velds.  Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het volk is gras. 
Psalm 103:15 SV77 
De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. 
2 Petrus 1:21 
want de profetie werd voorheen niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door 
de Heilige Geest gedreven, hebben ze gesproken.  
Exodus 12:5 HSV 
U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud; u moet het van de schapen of van de 
geitenbokken nemen. 
1 Petrus 1:19 HSV 
maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 
Romeinen 1:17 HSV 
Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de 
rechtvaardige zal uit het geloof leven. 
Habakuk 2:4 SV77 
Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem; maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. 
Romeinen 3:10-12 HSV 
zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die 
God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs 
niet één. 
Psalm 14:1-3 HSV 
De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Verdorven is hun gedrag, gruwelijk hun werk, er is niemand die goed 
doet. De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensen om te zien of er iemand verstandig was, iemand die 
God zocht. Zij zijn allen afgedwaald, samen zijn zij verdorven, er is niemand die goed doet, zelfs niet één. 
Handelingen 28:25; 1:16 HSV 
28:25 En zij waren het niet met elkaar eens en zij vertrokken nadat Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft 
de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: 
1:16 Mannen broeders, dit Schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest door de mond van David 
tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hen die Jezus gevangennamen; 
1 Thessalonicensen 2:13 HSV 
Daarom danken ook wij God zonder ophouden, dat u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen en 
aangenomen, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook krachtig werkt in u 
die gelooft. 
 
 



D O N D E R D A G 
 
2 Petrus 3:16 HSV 
zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te 
begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere 
Schriften. 
1 Thessalonicensen 2:13 HSV 
Daarom danken ook wij God zonder ophouden, dat u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen en 
aangenomen, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook krachtig werkt in u 
die gelooft. 
Leviticus 19:18 SV77 
Gij zult u niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen van uw volk; maar gij zult uw naaste liefhebben als 
uzelf; Ik ben de HEERE! 
Deuteronomium 6:5 HSV 
Daarom moet u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw kracht. 
Matthéüs 22:36-40 HSV 
Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw 
hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, 
is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten. 
Johannes 13:35 HSV 
Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. 
1 Korinthe 13 HSV 
Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper 
of een schallende cimbaal zijn geworden. Al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en 
alle kennis bezitten, al zou ik al het geloof hebben om bergen te verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik 
niets. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van arme mensen, en al zou ik mijn lichaam 
overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is 
vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij 
dzoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwaad niet toe, zij verblijdt zich niet over de 
ongerechtigheid, zij everheugt zich echter over de waarheid, alle dingen bedekt zij, alle dingen gelooft zij, alle 
dingen hoopt zij, alle dingen verdraagt zij. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen 
tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. Want 
wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, 
tenietgedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, 
maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. Nu immers kijken wij door middel van een 
spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik 
kennen, zoals ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie. De meeste van deze echter is de liefde. 
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B I J L A G E  1 
 
Jacobus 2 HSV 
Mijn broeders, heb het geloof van onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des 
persoons. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke 
kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke 
kleding draagt en tegen hem zeggen: Gaat u hier zitten op een mooie plaats, en u zou tegen de arme zeggen: Gaat u 
daar maar staan, of: Ga hier zitten bij mijn voetbank, hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en bent 
u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van 
deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd 
heeft aan hen die Hem liefhebben? U hebt daarentegen de arme oneer aangedaan. Zijn het niet de rijken die u  
overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Lasteren zij niet de goede Naam, Die over u is  
aangeroepen? Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, 
dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet 
aangemerkt als overtreders. Want wie de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, die staat schuldig aan alle 
geboden. Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u 
dan geen overspel zult bedrijven, maar wel zult doodslaan, bent u toch een wetsovertreder geworden. Spreek zó en 
handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel 
zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.  

Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt, dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan 
dat geloof hem zaligmaken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan 
dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u 
zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen 
werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw 
geloof zonder uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. U gelooft dat God één is en daaraan doet u 
goed. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de 
werken dood is?  Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar 
offerde? Ziet u wel, dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat uit de werken het geloof tot zijn doel is 
gekomen? En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, 
en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu, dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet 
alleen uit geloof. En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de 
boodschappers heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest 
dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. 
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