
Les 11. Een grote familiereünie.

Openbaring 21:1-6, Jesaja 11:1-9

eb jij ooit een leeuw in de dierentuin gezien? Zou jij in de kooi willen zijn met de leeuw? In
de hemel zullen de leeuwen zo tam als poesjes zijn en samen met de schapen en lammetjes
slapen. Hoe zal het zijn om daar te zijn?

anneer de ‘wolkwagen’ (weet je
nog, uit de vorige les) met Jezus,
de engelen en de geredde mensen
van de aarde in de hemel aankomt,

stopt het voor de hekken/poorten gemaakt van
parels.Voordat ze door de poort naar
binnengaan, krijgen zij allemaal een kroon van
Jezus. Op de kroon staat de van elke persoon
zijn of haar nieuwe hemelse naam geschreven
en de woorden ‘Heiligheid tot/Ere zij God’.
Jezus geeft ook aan iedere persoon een
palmtak en een harp. Een van engelen gaat
voor in een loflied en de mensen spelen
allemaal op hun harp. Dan doet Jezus de poort
open en zegt: ‘De strijd is voorbij. Jullie zijn
gezegend door Mijn Vader. Ik heb al vanaf het
begin deze plek voor jullie voorbereid. Geniet
ervan, het is voor jullie allemaal’. Iedereen

stroomt door de poort naar binnen. Ze zien
mensen die ze al jaren niet gezien hebben. Ze
zien mensen over/van wie ze alleen hebben
gehoord of hebben gelezen. Ze roepen naar elkaar
en zeggen: ‘Ik ben blij dat je er bent. Kijk wie ik
heb meegenomen! Ik wist dat je er zou zijn! Kijk
wie er is!’
Mensen groeten elkaar en omhelzen elkaar. Jezus
zit op Zijn troon en lacht naar alle gelukkige
mensen. Dan kijken ze naar Hem, doen hun kroon
van hun hoofd en leggen die aan Zijn voeten neer.
Opeens horen ze blij geroep. Adam komt de stad in.
Jezus staat op en strekt Zijn armen naar Adam uit.
Adam ziet de littekens in de handen van Jezus. In
plaats van naar de handen van Jezus te gaan, valt hij
neer aan de voeten van Jezus en roept: ‘Waardig,
waardig is het Lam gedood voor mijn zonden.’
Jezus helpt hem overeind en zegt: ’Kijk om je heen,
Adam.’
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“God zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer
zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst
was, is voorbij.’” - Openbaring 21:4 (NBV)



Adam herkent de plek meteen. Hij ziet zijn oud
huis, de Tuin van Eden. Maar nog mooier dan toen
hij er woonde. Adam loopt tussen de bomen waar
gewend was fruit te plukken. Hij ruikt aan de
bloemen die hij gewend was te plukken. Hij raakt
de wijnstokken aan die hij gewend was te
verzorgen. Dieren komen naar hem toegelopen. Hij

ziet wolven en lammetjes samen spelen. Alle dieren
zijn zo tam dat zelfs de kleine kinderen met ze
spelen. Geiten en luipaarden, kalfjes en veulens,
leeuwen en berenjongen doen samen een dutje. Ze
eten allemaal hetzelfde voedsel. Ze eten elkaar niet
meer!

Jezus leidt Adam naar de Boom des Levens. Hij
plukt het fruit en zegt: ‘Dit is voor jou om te eten,
Adam.’ Adam kijkt naar alle mensen die in de
nieuwe Hof van Eden staan. Het zijn kinderen,
kleinkinderen en achter-achter-achterkleinkinderen.
Ze behoren allemaal tot zijn familie. Hij is zo blij
dat Jezus ze allemaal heeft gered. Hij legt zijn
kroon aan de voeten van Jezus en valt in Zijn
armen.

Adam raapt zijn harp op. Hij gaat zijn familie voor
in het zingen van zijn favoriet loflied. ‘Waardig,
waardig, waardig is het Lam dat stierf voor mijn
zonden en weer leeft!’
Alle mensen doen weer hun kroon af en leggen ze
weer aan de voeten van Jezus. Ze buigen zich diep
voor Hem, zwaaien hun palmtakken heen en weer
en roepen: ‘Halleluja.’ De engelen doen mee met
hun loflied. Iedereen is blij om bij Jezus te zijn.

De boodschap: Jezus wil dat wij bij Hem wonen in een gelukkige en veilige omgeving.

Sabbat
Probeer, als het mogelijk is, een wandeling te maken met je gezin. Maak een lijst van alle dieren en vogels die je
ziet. Wat zijn hun natuurlijke vijanden? Kan je het je voorstellen dat ze in de hemel beste vriendjes zullen zijn?

Vraag tijdens het wandelen aan je ouders, broertjes of zusjes wat ze graag zouden willen doen als ze in de hemel
zijn. Zoek een rustige plek om de les samen te lezen.

Bid samen en dank Jezus dat Hij gestorven is voor ons zodat wij samen bij Hem in de hemel kunnen zijn.

Zondag
Met hulp van je ouders probeer vijf feiten over wolven te vinden en vijf  feiten over schapen te vinden. Waarom
zijn zij vijanden? Zoek het op in Jesaja 11:16. Wat zal er in de hemel gebeuren?
Probeer de dieren in Jesaja 11: 6,7 na te doen. Hoeveel hebben je broertjes en zusjes kunnen raden?

Bedank Jezus dat de hemel een veilige plek is.

Teken wolkjes op papier en knip ze uit. Schrijf op ieder wolkje een woord van de tekst. Hutsel de wolkjes door
elkaar en probeer als een puzzel de woorden in de juiste volgorde van de tekst te leggen



Maandag
Lees Openbaring 21:1-6. Praat er samen met je gezin over.

Gebruik de letters in HEMEL, maak een lijstje van alle dingen die je in de hemel kan vinden die met elke letter
beginnen. Bijvoorbeeld: H is voor Harp, Haan, E is voor Engel, enz.

Leer je leertekst aan de anderen in je gezin. Kun jij ook vriendjes, vriendinnetjes, familieleden opnoemen die erg
ziek zijn of zelfs overleden zijn? Zullen zij in de hemel ook ziek zijn?

Bedank Jezus in een gebed dat er in de hemel geen verdriet zal zijn.

Dinsdag
Geef iedereen in je familie een glas water te drinken. Vertel dat Jezus het Water des Levens is en dat iedereen er
van mag drinken die in Hem geloofd. Lees Openbaring 21:4 en praat er over. Stel je voor dat er geen tranen,
geen pijn en geen dood meer zal zijn. Welke beroepen zullen in de hemel niet meer nodig zijn?

Bedank de Heer dat wij gezond water te drinken hebben en voor het “ Water des Levens” .

Woensdag
Lees samen Openbaring 21:2. Wat betekend het als er gezegd word ‘getooid als een bruid’?

Schrijf een brief aan Jezus. Als je het moeilijk vind vraag je ouders om hulp. Bedank Jezus voor de uitnodiging
om naar de hemel te gaan. Vertel Hem waar je naar uitkijkt. Schrijf alle vragen die je hebt op in je brief. Deel
wat je hebt geschreven met je familie.

Donderdag
Lees samen Openbaring 21:5. Wat zegt Jezus over alles wat Hij aan Johannes heeft verteld? Maak een ‘Waar of
Niet-waar’-spel over de hemel. Kijk of je familie weet welke vragen waar of niet waar zijn.

Denk aan de leuke dingen die je doet als er een vriendje op bezoek komt. Zal onze tijd in de hemel zomaar een
bezoekje zijn? Wat denk jij dat Jezus aan het doen is om voor jou een plaats te bereiden?

Maak een lijst van iedereen die je graag in de hemel wilt ontmoeten. Vertel waarom je ze graag wilt zien.

Vrijdag
Als de zon ondergaat op deze dag gaan wij de sabbat in. Deze dag is een speciale dag om samen met Jezus te
zijn en tijd met elkaar door te brengen. Help  thuis om alles klaar te maken voor de sabbat.

Lees Openbaring 21:2 tijdens de sabbatopening. Wie woont er in de stad?

In de eeuwigheid zullen
wij ons nooit vervelen.
We zullen altijd nieuwe
dingen leren en
ontdekken!



Zing lofliederen ter ere van de Heer.

Dank de Heer voor Zijn speciale dag, voor Zijn liefde voor ons en Zijn belofte van de hemel.


