De boodschap
De Heilige Geest helpt ons ervan te genieten om samen God te aanbidden.

Heb je ooit op iets moeten wachten wat je echt wilde hebben? Leek de tijd erg langzaam of juist
snel voorbij te gaan? Jezus beloofde Zijn discipelen, dat Hij ze de Heilige Geest zou sturen, maar
Hij zei niet wanneer. Hij zei alleen dat ze in Jeruzalem moesten wachten. Terwijl ze wachtten, ging
de tijd erg langzaam voorbij. Ze wilden anderen over Jezus vertellen, maar er ontbrak iets.

Petrus stond voor het raam. De warme ochtendzon verwarmde zijn gezicht. Ik vraag me af of het

vandaag zal gebeuren, dacht hij. Hij keerde zich om. Hij keek naar zijn vrienden achter zich in de

grote kamer. Sommigen waren samen in gebed. Anderen spraken zachtjes. En allemaal waren ze

aan het wachten. Aan het wachten op wat Jezus had beloofd.

“Verlaat Jeruzalem niet. Wacht op de gave waarover ik je heb verteld,” had Jezus gezegd. “Binnen
een paar dagen worden jullie gedoopt met de Heilige Geest.”

Dat was een van de allerlaatste dingen die Jezus aan Zijn discipelen had gezegd voordat terug ging
naar de hemel. Petrus zou die dag nooit vergeten. Het ene moment luisterde Hij nog naar zijn
geliefde Jezus. En het volgende moment werd Jezus weggenomen naar de hemel. Petrus en zijn
vrienden hadden daar gestaan met hun monden open van verbazing. En opeens stonden daar twee
engelen naast hen. “Sta daar niet zo naar de hemel te staren,” zeiden de engelen met een lach op
hun gezicht. “Jezus komt op een dag terug op dezelfde manier als hoe jullie Hem hebben zien
gaan.”



En dus waren Petrus en Jakobus en Johannes aan het wachten. Ze wisten niet precies wat er
gebeuren zou. “Wanneer de Heilige Geest komt, zullen jullie helemaal vol met kracht zijn,” had
Jezus gezegd. Maar wat betekende dat nou?

Plotseling pakte Petrus het raamkozijn vast. Wat was dat? Het hele huis vulde zich met het geluid
van een sterke windvlaag! Petrus keek zijn ogen uit van verbazing. Dingen die er als
vuurvlammetjes uitzagen, verschenen in de kamer. Kleine vlammetjes raakten iedere persoon aan.
ledereen begon in andere talen te spreken! Er waren die dag vele vreemdelingen uit andere landen
op bezoek in de stad. Ze waren naar Jeruzalem gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Een
enorme menigte verzamelde zich snel buiten het huis. Ze hadden het geluid van die sterke
windvlaag gehoord.

En nu hoorden zij de mensen in het huis in hun eigen taal spreken! ‘Hoe kan het dat deze mensen
onze taal nu spreken?’ zeiden ze tegen elkaar.

Petrus stond voor deze menigte en begon tot hen te praten. Hij vertelde hen over Jezus. Hij
vertelde hen over het leven van Jezus. Hij vertelde hen over de dood van Jezus. Hij vertelde hen
over de opstanding van Jezus.

‘Keer je zonden de rug toe en laat je dopen in de naam van Jezus!’ drong Petrus aan bij de
menigte. En 3.000 mensen deed precies dat. En van dat moment werd Petrus een sterke spreker
voor God.

Dagelijk ctiviteiten

Sabbat

* Ga als het mogelijk is met je gezin naar een winderige plek. Sta en laat de wind je naar alle
kanten meeblazen. Stel je voor hoe het was toen de Heilige Geest met de wind kwam.

« Lees en bespreek Handelingen 2:1-4 met iemand uit je gezin.

« Bid dat de Heilige Geest in deze week jou zal helpen om meer van Hem te begrijpen.

* Zing Kom uit je bed.

Zondag

* Lees en bespreek Handelingen 2:5-11 tijdens de wijding. Kijk hoeveel van de plaatsen die in de
tekst genoemd jij kunt vinden op een Bijbelse plattegrond.

« Bid dat de Heilige Geest je helpt om te ontdekken hoe jij met de mensen om je heen te praten.
= Schrijf je leertekst op een stuk papier en knip het in puzzelstukjes. Probeer het weer bij elkaar
te leggen zonder in je Bijbel te kijken. Wat betekent het woord eenheid?



Maandag

* Vraag aan iemand uit je gezin om je te helpen om de moderne namen te vinden van de plaatsen
die genoemd worden in Handelingen 2:9-11.

* Vraag aan de mensen in je gezin om je te vertellen hoe de Heilige Geest hen heeft geholpen. Bid
dat je mag luisteren wanneer de Heilige Geest tot je spreekt.

e Hoewel je de wind niet kunt zien, kun je voelen wanneer het waait. Tel hoeveel keren dat
vandaag gebeurt.

Dinsdag
e Vraag aan iemand in je gezin om een tekening te maken voor jou hoe de Heilige Geest hem of
haar op 2 manieren helpt (Trooster, Helper, Leraar, Aanmoediger, Vriend).

dat de Heilige Geest overal met je meegaat.
« Hoeveel dingen in huis kunnen wind veroorzaken? Op welke manier doet de wind jou denken aan
de Heilige Geest? Zing een lied over de Heilige Geest voordat je bidt.

Woensdag

e VVraag aan een volwassene in je gezin om een vuurtje te maken (binnen of buiten). Of dat hij/
zij een kaars aansteekt. Kijk naar de vlammen. Hoe doen die jou denken aan de Heilige Geest?
Vraag aan degene die je hiermee helpt hoe hij/zij aan het werk Heilige Geest wordt herinnerd.

e Oefen met je leertekstpuzzel.

- dat de Heilige Geest je laat zien hoe je anderen over Jezus kunt vertellen.

Donderdag

* Bedenk tijdens de wijding hoe jouw gezin op een praktische manier kan helpen om te zorgen
voor eenheid in jullie omgeving. Bespreek met elkaar hoe de Heilige Geest helpt met eenheid onder
mensen. Bid dat de Heilige Geest je helpt in je ‘eenheid-project.’

 Maak een vlag of een spandoek met daarop een symbool voor de Heilige Geest. Hang het daar
waar er genoeg wind waait, zodat het jou doet denken aan de Heilige Geest.

Vrijdag

= Maak vlammen uit een stuk papier of karton. Neem als het mag van je ouders een haardroger of
ventilator. Groet de mensen in jouw gezin in verschillende talen. Vraag hen je te helpen om wat er
met Pinksteren gebeurde na te spelen. Gebruik de zelfgemaakte vlammen.

« Zing een lied over de Heilige Geest. Bid dat de Heilige Geest met je hele gezin is wanneer jullie
morgen in de kerk zullen zijn om God te aanbidden.



