
01 Waarheid 

Geopenbaard 
 

In het Bijbelboek Amos staat dat de Here niets laat gebeuren zonder het bekend te 

maken aan zijn profeten (Amos 3:7). De nieuwtestamentische Bijbelbrief, de tweede 

brief van Petrus, leert ons dat profetie en profeten niet uit ‘eigen’ beweging bepaalde 

dingen hebben gezegd of gesproken, maar geleid door Gods Geest belangrijke zaken 

hebben opgeschreven. 

In dit hoofdstuk staan wij stil bij het belang om profetie juist te bestuderen (1 

Thessalonicenzen 5:22 leert ons: Veracht de profetieën niet). Immers als je weet wat er te 

gebeuren staat, ga je goed voorbereid en zonder angst de toekomst tegemoet.  

 

Bevrijding is alleen mogelijk als je weet dat er een oplossing is voor de 

gevangenschap waar wij ons momenteel in bevinden. Wij mogen blij en dankbaar 

zijn, immers de waarheid wordt geopenbaard!  



ls je goed nieuws hebt zou je dat dan niet delen met je naaste? De geboorte van een 

kind of kleinkind wellicht. Goed nieuws dat je een nieuwe baan hebt gekregen of je 

diploma hebt gehaald. Maar stel je nu eens voor dat je een boodschap hebt die 

mensen (en jezelf) kan bevrijden uit een ellendige, nare situatie. Stel nu eens voor 

dat je kennis hebt van een boodschap die mensenlevens kan redden. Wat zou je 

doen als je kennis zou hebben van een dergelijke boodschap? 

Dit boekwerk heet “The Great Escape”, de grote ontsnapping. Jezus zei in een vraaggesprek 

met Schriftgeleerden en andere omstanders - toen Hij hier op Aarde rondliep - het volgende, 

“Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen”, als je echt gelooft in Jezus, dan 

houd je je aan zijn Woord en dat is de Bijbel. Vervolgens geeft Hij zijn toehoorders het 

volgende mee “En u,” iedereen die luistert naar Jezus, “U zult de waarheid kennen, en de 

waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8:31b-32). Sommige Bijbelvertalingen maken gebruik 

van het woord, ‘Bevrijden!’ 

Wie wil er nu niet bevrijd leven, wie wil er nu niet vrijgemaakt zijn? Maar wij moeten ons nu 

de vraag stellen: waarvan moeten wij nu vrijgemaakt worden? Wat is er nu aan de hand dat 

een bevrijding noodzakelijk is? En als dat zo is, wie of wat redt ons uit deze blijkbaar netelige 

situatie? 

Het antwoord wordt gevonden in het volgende Bijbelgedeelte. Jezus zegt het als volgt, “Als 

dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36). Jezus, als Zoon 

van God, de Schepper van Hemel en Aarde geeft aan dat Hij Diegene is die ons kan bevrijden 

uit de situatie waarin wij ons bevinden: niet zomaar ‘bevrijd’ zijn, maar werkelijk ‘vrij!’ 

Als je een volgeling bent van Jezus, dan noemt men dat ook wel een Christen, iemand die 

bereid is om Christus te volgen overal waar je gaat of staat. Dat volgen doe je op basis van 

de Bijbel, welke het woord van God is. De Bijbel noemt diegenen die Christus’ stem in hun 

leven hebben erkend als volgt; “U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk 

priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de 

deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn 

wonderbaar licht” (1 Petrus 2:9) 

Geroepen uit de duisternis, dat betekent dat degenen die Jezus volgen, zich ooit eens op een 

verkeerde plek bevonden. Een plek waaruit ze bevrijd wilden worden. Jezus geeft aan dat als 

je Hem nog niet kent, als je de ‘waarheid’ nog niet kent je jezelf in een vervelende situatie 

bevindt. Je kunt jezelf afvragen waarom het belangrijk is om ‘uit de duisternis’ geroepen te 

zijn. Want deze woorden hebben invloed op de eindbestemming voor een ieder van ons. 

Als mensen willen wij graag weten wat er in onze toekomst gaat gebeuren. Sommige 

mensen zoeken ‘hun’ waarheid door te kijken naar Tarotkaarten, gaan op bezoek bij 

waarzeggers of luisteren zelfs naar ‘Babyfluisteraars’ als Derek Olgilvie. In de krant of via een 

A 



duur 0900-nummer kunnen wij onze laatste horoscoop zien of beluisteren. Veel mensen 

geloven dat hun toekomst ‘letterlijk’ af te lezen is aan de stand van de sterren. Jezus is 

echter vrij duidelijk. Als je de waarheid kent, dan wordt je echt vrij en Jezus zegt van zichzelf 

dat Hij die waarheid is. 

Waarom zegt Jezus dit. In het oudtestamentisch Bijbelboek Amos zegt de gelijknamige 

profeet het volgende namens God, “Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn 

geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.” (Amos 3:7)  

De Bijbel is zeer duidelijk. Onze toekomst staat NIET in de sterren, maar wordt bekend 

gemaakt door profetie die ons vertelt wat er staat te gebeuren in de toekomst en dat staat 

dus beschreven in de Bijbel. Lees eens wat de Bijbel schrijft over profetie, “Dit moet u 

allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 

want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige 

mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.” (2 Petrus 1:19-20). 

De Bijbel geschreven door mensen die door God zijn geïnspireerd en dus niet door mensen 

met hun eigen ideetjes (beter: ideeën), wensen en verlangens. Dat is zeer belangrijk om te 

weten. Jezus begreep volkomen dat de waarheid geopenbaard moest worden. De waarheid 

die geopenbaard moet worden was en is niet alleen voor de intellectuelen, voor kerkelijke 

leiders, doktoren en professoren. Iedereen moet de Bijbelse waarheid kennen, dus ook de 

waarheid over wat er staat te gebeuren in de toekomst. 

Juist van gelovigen verlangt God een extra inspanning, een extra verlangen die verder gaat 

dan simpelweg elk week naar de kerk gaan en doen aan ‘Godsdienstbeoefening’. God 

verlangt dat zijn kinderen (de volgelingen van Jezus), hetzelfde verlangen hebben als Jezus, 

toen Hij hier rondliep ruim 2000 jaar geleden. Compassie en zorg voor alle mensen die de 

waarheid nog NIET kennen. 

Het volgende Bijbelgedeelte beschrijft nauwkeurig de passie die Jezus had, zodat de mensen 

vrijgemaakt kunnen worden door de waarheid van hun dagelijkse (en toekomstige) zorgen 

en beslommeringen; “En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun 

synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke 

kwaal onder het volk. Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen 

over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. 

Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid 

daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.” (Mattheüs 9:35-

28) 

De tijd waarin wij ons nu bevinden, de tijd waarin wij nu leven is een periode waarin in een 

rap tempo steeds meer en meer aan het licht komt. Technische ontwikkelingen, zoals die 

van de auto, het vliegtuig en de computer. Denk maar eens aan het feit dat er mensen 



hebben gewandeld op de maan. Op dit moment wonen er mensen praktisch permanent in 

het ruimtestation ISS, die baantjes draait rond de aarde. De Bijbel maakt duidelijk dat er een 

kennisontwikkeling zal plaatsvinden. Het Bijbelboek Daniël beschrijft het als volgt; “de kennis 

zal toenemen.” (Daniël 12:4b). Niet alleen kennis voor wat betreft de technologische en 

maatschappelijke ontwikkelingen, ook de woorden van de profetie – het Bijbelboek Daniël is 

naast het boek de Openbaring een van de voornaamste Bijbelboeken met profetische 

uitspraken voor de tijd waarin wij nu leven – zullen beter door de mensheid begrepen 

worden omdat men ziet dat de woorden betrekking hebben op de tijd waarin wij nu leven. 

“Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. 

Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.” (Daniël 12:4). 

De Bijbel waarschuwt ons dat wij de woorden uit de Bijbel, dus ook de profetische woorden 

en de uitlegging daarvan niet zomaar terzijde mogen schuiven. “Daartoe heeft Hij u 

geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen. 

Sta dan vast, broeders, en houdt u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door 

ons woord of door onze brief. En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die 

ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, 

moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken.” (2 

Thessalonicenzen 2: 14-17). Immers degenen die lichtvaardig omgaan met de waarheid, 

moeten niet vreemd opkijken als ze niet mogen deelnemen aan de grootste 

bevrijdingsoperatie in de geschiedenis van de mensheid; “In hen die verloren gaan, omdat zij 

de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God 

hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld 

worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de 

ongerechtigheid. (2 Thessalonicenzen 2:10b-12). 

Het is zeer duidelijk dat je dient te bouwen op de Bijbelse waarheid als je wilt ontsnappen 

aan de ellende van deze wereld, zoals die nu is en nog dreigt te verergeren. (Een wijs man 

bouwt zijn huis op de rots1, Mattheüs 7:24-29). Als je dus wilt ontsnappen uit de ellende dan 

moet je dicht bij die Bijbelse waarheid blijven want alleen die waarheid biedt redding. Het 

staat uitermate treffend en helder in het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring. Ook dit 

boek heeft een grote verscheidenheid aan profetische teksten. “Omdat u het woord van 

                                                

1 Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een 

verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de 

waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, 

want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal 

met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel 

neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte 

in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte 

versteld stond van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de 

Schriftgeleerden. (Mattheüs 7:24-29) 



Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over 

heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (Openbaring 3:10) 

 Een openbaring van de waarheid - de Bijbelse waarheid - is noodzakelijk. God doet er 

alles aan om onze aandacht te krijgen. Hij openbaart de waarheid door Zijn 

schepping (Genesis 1 – 2); “Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder 

dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het 

leven was het licht van de mensen.” (Johannes 1:3,4),  

 Door het getuigenis van degenen die Jezus volgen2 (Johannes 17:20-23).  

 In het leven van Zijn zoon Jezus Christus, “Hij kwam tot een getuigenis, om van het 

licht te getuigen, opdat allen door Hem geloven zouden. “ (Johannes 1:7) 

De boodschap voor deze tijd moet verteld worden. Niet alleen door mannen en vrouwen in 

de Bijbelse tijd die de waarheid naleefden. Juist iedereen die uit de duisternis is geroepen, 

zoals Petrus, heeft deze Heilige taak ontvangen. Jezus zei tegen de mensen die afgemat 

waren en leefden alsof ze geen herder hadden:  Zijn er wel werkers (arbeiders) die willen 

uitgaan in Mijn wijngaard? De boodschap die gebracht wordt is niet van menswege maar 

Goddelijk en kan alleen onder Zijn supervisie worden verspreid. Gods Geest helpt ons hierbij.  

Denk maar eens aan de gebeurtenissen in het Nieuwtestamentisch Bijbelboek Handelingen. 

In het tweede hoofdstuk beseften de volgelingen (discipelen) van Jezus welke grote taak zij 

hadden in het verkondigen van het goede nieuws (Evangelie) van bevrijding en Gods 

Koninkrijk en Wie deze bevrijder is, namelijk Diegene Die ons waarlijk vrij maakt. Aan iedere 

getrouwe gelovige is deze taak gegeven; groot en klein, rijk en arm, zwart en blank. Iedereen 

die zich een volgeling van Jezus acht, krijgt – als hij of zij daar in gebed om vraagt – kracht 

om deze noodzakelijke boodschap, namelijk ‘de waarheid’, te openbaren. “Daarna zal het 

geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen 

profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, 

zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Het zal 

geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden.” (Joël 

2:28-29,32b). 

Zoals wij eerder zagen, zal niet iedereen deze woorden van bevrijding en redding willen 

aannemen. Helaas zijn er mensen die denken dat ze hun eigen waarheid kunnen creëren en 

dat men door die zelf gecreëerde waarheid zichzelf zou kunnen redden van de gevolgen die 

                                                

2 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 

opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, 

opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U 

Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt 

één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt 

liefgehad. (Johannes 17:21-23) 



over deze wereld zullen komen. (2 Petrus 3:1-7). Door de eeuwen heen zijn er mensen 

geweest die met gevaar voor eigen leven toch de waarheid hebben verkondigd, juist die 

Bijbelse waarheid die Christus met ieder mens wil delen. Christenen door alle eeuwen heen 

werden vervolgd, bespuwd, uitgelachen en beschimpt. Getrouwe gelovigen die ondanks alle 

onterechte laster, door bleven gaan met vertellen dat er een Redder zal komen, Iemand die 

de kracht heeft om ons door alle ellende en zorgen van dit leven heen te slepen. Mooier 

nog: Iemand Die ons in staat stelt om te ontsnappen uit deze gevangenis ‘zonder muren’. 

Een plek waar wij waarlijk vrij kunnen en mogen zijn. En u bent uitgenodigd! 

De apostel Paulus verdedigde zijn geloof in Jezus zelfs voor rechtszalen en regeringsleiders. 

In het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 26, kunnen wij lezen van het relaas dat hij hield 

voor Koning Agrippa. Hij vertelde de koning onder andere van zijn wonderbare ontmoeting 

met Jezus. Paulus heette - voor zijn bekering als Christen - Saulus. Hij was één van de 

voornaamste Schriftgeleerden die als taak had om de ‘lastige’ volgelingen van Jezus op te 

sporen en gevangen te nemen. Saulus was ook aanwezig bij de terechtstelling van de eerste 

Christelijke martelaar Stefanus genaamd (Handelingen 7:54-60). Toen Saulus op weg was 

naar Damascus om nog meer Christenen op te sporen en te vervolgen werd hij tijdelijk blind 

en kwam hij in contact met Jezus Die tegen Hem zei; “Waarom vervolg je mij?” (Handelingen 

9:1-9). Toen vertelde Jezus aan Saulus waarom hij werd uitgekozen om de waarheid te 

verkondigen. Precies om dezelfde reden waarom wij vandaag de dag, de waarheid moeten 

verkondingen. “Ik [Jezus] zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu 

zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de 

macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel 

onder de geheiligden door het geloof in Mij.” (Handelingen 26,17-18). Wij zullen later ingaan 

op het belang van vergeving van zonden en het verkrijgen van het erfdeel (de beloning voor 

het volgen van Jezus). 

Wij dienen te beseffen dat het God is die onze ogen opent voor de waarheid. God is diegene 

die ons verlossing schenkt en dat de waarheid alleen afkomstig is van God zelf. Als je in 

contact komt met de Bijbelse waarheid dan zou je niets anders willen dan delen in de 

bevrijding. Men zou niets anders willen, dan meedoen met de grootste reddingsoperatie 

ooit vertoond in de menselijke geschiedenis.  

Kijk eens hoe Koning Agrippa reageerde op het getuigenis (het verhaal) van Paulus. Paulus 

zegt aan het einde van zijn rede: “Gelooft u, koning Agrippa, de Profeten? Ik weet dat 

u ze gelooft.” En Agrippa zei tegen Paulus: “U overtuigt mij bijna om Christen te worden.” 

Handelingen 26:27,28). Paulus spreekt in zijn reactie niet alleen de Koning en de 

toehoorders op dat moment aan, maar ook ons: “Ik zou van God wel wensen dat, én bijna én 

geheel, niet alleen u maar ook allen die vandaag naar mij luisteren, zouden worden zoals ik 

ben, uitgezonderd deze boeien.” (Handelingen 26:29) 



Deelnemen in die bevrijding - uit de situatie waarin je nu bevindt - als je de waarheid kent. 
De waarheid voor deze tijd wordt o.a. geopenbaard in het Bijbelboek Openbaring en wel het 
veertiende hoofdstuk. De eerste boodschap houdt in dat er namelijk één Schepper van 
hemel en aarde is. En dat is goed nieuws voor iedere inwoner van deze aarde. “En ik zag een 

andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te 

verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met 

een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid 

Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.“(Openbaring 14:6-7) 

De tweede belangrijke boodschap is dat het noodzakelijk is dat wij ontsnappen uit de 

gevangenis van dit leven. Want God gaat een definitief einde maken aan alle verdriet en 

ellende van deze wereld. De boodschap van de tweede engel is helder: ‘Kies voor bevrijding’ 

(Openbaring 14:8). Vervolgens geeft God, via de derde engel aan wat de gevolgen zijn als je 

niet kiest voor de ontsnapping aan de zonde, pijn en verdriet die deze wereld met zich 

meebrengt (Openbaring 14:9-11). 

Het is de hoogste tijd voor ieder mens op aarde om zich voor die bevrijdingspoging voor te 

bereiden. De Bijbel vertelt duidelijk welke vereiste er is om de bevrijdingspoging mogelijk te 

maken; “Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en 

het geloof van Jezus.” (Openbaring 14:12 SV). 

U zult er niet slechter van worden als u zich deze woorden van de profetie met behulp van 

Gods Geest eigen maakt door ze te lezen en te bestuderen. Het Bijbelboek Openbaring geeft 

duidelijke aan welke zegenrijke ervaring je krijgt, als je de waarheid met open armen 

ontvangt en aanneemt. “Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, 

en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.” (Openbaring 1:3). 

Gelukkig en blij (of wel: zalig) als je de woorden van de profetie hoort, als je de woorden van 

profetie leest. Want als je dat doet, dan blijf je staande, zelfs als de wereld letterlijk en 

figuurlijk om je heen in duigen valt. 

Deze wereld is vol met zorgen, maar Jezus wil die zorgen wegnemen. Hij wil een goede 

Herder zijn. Hij wil je laten zien wie de bevrijdingsoperatie zal leiden en Hij zal je helpen om 

heelhuids op je plek van bestemming te komen. Immers onze God is getrouw en wat Hij 

belooft dat zal Hij doen. Als je de waarheid kent dan zal de waarheid je vrijmaken. Waarheid 

begint met de Bijbel. Het begint met het Woord van God. 

Durft u stap te nemen, Christus heeft de eerste stap gemaakt. Hij zoekt mensen die de 

waarheid willen verspreiden. God zoekt mensen die de waarheid willen aannemen. U bent 

uitgenodigd om deel te nemen aan de grootste reddingsoperatie van deze aardse 

geschiedenis. 



De waarheid, de waarheid bevrijdt! “De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus 

gekomen.” (Johannes 1:17b). Bent u klaar voor de “Great Escape”? De waarheid is 

geopenbaard, U hoeft het alleen aan te nemen.  



 


